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Dinsdag 8 Juli 2025

Dagtocht
Wijn uit Walcheren, Zeeuwse mosselen en Vlissingen

We vertrekken deze dag om 9.00 uur vanaf de Kerk Vierwindenlaan 11 naar Zeeland
voor een zalig dagje uit. We gaan naar Zuid-Beveland. Omringd door polders en
kleine dorpjes vinden we hier ‘Boonmans Wijnmakerij’. Gelegen op de rand van de
zak van Zuid-Beveland zijn de polders hier minder oud en groter van opperviakte.
Vanaf hier is de doorgang naar Walcheren en het Veerse Meer makkelijk te maken.
Hier staat er een kopje koffie met een vlaai voor jullie klaar. We krijgen hier een
rondleiding en die begint met een video genaamd van bes tot fles De vele zonuren in
Zeeland geven de bes zijn volle rijpheid, sterke smaak en mooie kleur. Dit gebied is
een van de weinige gebieden ter wereld waar deze zwarte bessen zo succesvol
kunnen worden gekweekt. We sluiten het bezoek af met een heerlijk glas zwarte
bessenwijn. Na dit bezoek gaan we naar ons restaurant voor een lunch. En hoe kan
het ook anders dan dat we vanmiddag genieten van echte Zeeuwse Mosselen met
vooraf een soepje. Na de lunch gaan we met een gids een interessante rondrit
maken langs de Walcherse kust. Deze route brengt u langs Lewedorp. Vervolgens
gaat u langs het oorlogsmonument ‘De Sloedam’ richting Arnemuiden, het
vissersdorp dat we allemaal kennen van het bekend lied ‘de klok van Arnemuiden’.
Vervolgens rijden we onder door het kanaal van Walcheren en zien ‘De Lange Jan’
van Middelburg aan ons voorbij trekken als we richting de Walcherse kust gaan. Via
Oostkapelle gaan we naar Domburg, waarbij we in de verte Kasteel Westhove zien,
wat stamt uit de 13e eeuw. Om even de sfeer te proeven rijden we door het plaatsje
Domburg wat al in 1800 een mondaine badplaats was. We vervolgen onze rit langs
het prachtige duingebied. We rijden over de 500 jaar oude Westkapelse zeedijk naar
de vuurtoren aan het strand en zien in de verte de schepen die op Engeland en
Scandinavié varen. Als we Westkapelle in rijden zien we rechts op de dijk een
‘Sherman tank’ staan op de plaats waar de geallieerden in 1944 zijn geland. We
gaan vervolgens door Westkapelle langs de oude vuurtoren naar Zoutelande richting
Koudekerke naar Vlissingen. In Vlissingen rijden we over de prachtige boulevard
langs het standbeeld van Michiel de Ruyter naar het centrum waar u nog even vrij
bent. We sluiten deze gezellige dag af met een heerlijke koffietafel met kroket op de
terugweg.
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Maximaal 59 personen kunnen mee met deze dagtocht.

Deze reis is inclusief:

¢ Vervoer per luxe touringcar

¢ 1 x koffie/thee met vlaai

¢ Rondleiding wijnmakerij met bessenwijn

e Mosselmaaltijd incl. 1.2 kg mosselen, friet, salades, sausjes en soep vooraf.
¢ Rondleiding met gids op de bus

e Vrije tijd in Vlissingen

o Koffietafel met kroket bij de Commerce in Kruisland.

Voor personen die geen mosselen willen is er kalkoen gebraad.
Geef dit bij het aanmelden aan.

De kosten zijn € 75.50 PP, aanmelden en betalen voor zaterdag 17 mei

Vanaf vrijdag 2 mei 10.00 uur kunt u zich uitsluitend telefonisch aanmelden bij
Will Smits 06-10789889

Sms’jes, mails en whatsapp worden niet in behandeling genomen.

Mis deze heerlijke en gezellige dag niet! En reserveer snel je plek

Namens het bestuur
Will Smits
Berry Wagener




